: Orgaan van de Hervormde Gemeente te Stolwijk

Verschijnt iedere veertien dagen 84° jaargang no. 6 22 maart 2024
Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.
MEDITATIE
‘en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen
waren'
Hebreeén 2 vers 15

Angst voor de dood

Dacht ik het niet: "in de kerk maken ze elkaar bang, want angst voor de dood zal vroeger gespeeld hebben,
maar nu is het laf als je er bang voor bent, je moet tonen dat het je vriend is, die ons na een goed leven of als
we veel pijn hebben, wil bevrijden, daar kun je dankbaar voor zijn'. Ja, dat hoor je om je heen zeggen. Want
de dood wordt in deze tijd gezien als eindpunt. Waarom is dat? Om de angst voor de dood weg te praten?
Dus toch angst voor de dood? Wat is de dood. Lees Genesis 3. Dan weten we dat de dood de straf van God
is. De reden is dat de leugen van satan geloofd werd. De eeuwige dood, noemt de Bijbel dat: door de dood
treedt de eeuwige scheiding tussen God en ons mensen in werking. Aangrijpend. Dat is een oprechte angst
voor de dood. Die angst praat je niet. Dat leert de Heilige Geest ons. Wat dat? Die angst moet weggenomen
worden. Dat kan!

Een heerlijke bevrijding

Wat lezen we in de tekst? Dat de Heere Jezus bevrijdt van de angst voor de dood. Verlossen betekent: uit de
omklemming ervan losmaken. Dan gaat het hierom: dat we verlost worden van de schuld, waarom we
sterven moeten. Hoe dat gebeurt? Door het geloof leren zien op de Heere Jezus Christus. Dat Hij gekomen
is om de schuld en oorzaak van de dood weg te nemen. Hij betaalt op het Kruis de schuld aan God en
daarmee neemt Hij de angst voor de dood weg voor ieder die in Hem gelooft. Nu mag Gods kerk leven uit
het wonder, dat de angel uit de dood voor haar is weggenomen. En als mensen door het geloof in de Heere
Jezus sterven, valt die verschrikking wel eens even helemaal weg. Ik denk aan wat iemand zei: ‘sterven,
wat heb ik er vreselijk tegen op gezien, maar toch kan als de Heere er maar bij is met Zijn genade'. Dat is
me een bevrijding!

Wie delen daarin?
Raak niet in de war als u de Heere Jezus liethebt en de angst voor de dood nog steeds ervaar. Waarom niet?
Er staat: “dat de Heere Jezus verlost allen, die gedurende heel hun leven omklemd werden door angst voor
de dood'. Dat betekent: gedurende heel hun leven komt die angst om de hoek kijken. Hoe kan dat? Is die
overwinning op de dood door de Heere Jezus dan niet helemaal zeker? Ja, die overwinning staat vast. Maar
dat komt, zegt een uitlegger, omdat satan aan de gang blijft. Hij verzoekt de gelovigen, staat er in Hebreeén
2. Als satan aanklaagt, heeft hij vaak gelijk: mijn leven met God verloopt niet zonder zonden en gebreken.
Dat gebruikt hij om mij wijs te maken, dat ik geen recht heb op het eeuwige leven en dat de dood mij weer
angst inboezemt. Maar zegt de tekst: de Heere Jezus Christus bevrijdt allen, die gedurende hun hele leven
zich niet los kunnen maken van die omklemming. Ja, tegen alle aanvechtingen van satan geldt één
zekerheid: bidden om de Heilige Geest en de vinger in geloof en vertrouwen leggen bij het werk van Chris-
tus, dat Hij voor mij de schuldige oorzaak van de dood daarmee heeft weggenomen. Dit is niet de dood
wegpraten, maar door Christus is de dood voor u overwonnen. Dat is zo als u door genade leeft in ver-
bondenheid met de Heere Jezus en door Hem bevrijd bent en wordt van de angst voor de dood. Dat is niet
zo als u en jij leeft zonder de geloofsverbinding met Christus. Al voelt u zich misschien wel rustig en jaagt
de dood geen angst aan, dat is bedrog. Zoek de échte bevrijding van de angst voor de dood bij de Heere
Jezus Christus. Dan hebt u vaste grond en zult u ondervinden wat we lezen in Psalm 23: **al ga ik ook door
het dal van de schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen, want U bent met mij’’. Rijker kan niet. Wat
een genade, dat de kerk van Christus deze overwinning met Pasen weer mag gedenken en vieren. Tot eer
van de opgestane Christus!

Ds. J. van Dijk



KERKDIENSTEN

ZONDAG 24 MAART

Wijk 1: 9.00 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen

Wijk 2: 10.30 uur: Ds. D.J.W. Kok, bediening Heilige Doop

Wijk 2: 18.30 uur: Prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

Collecten: 1. Wijk 1: TWR Fam. Gelderblom, Wijk 2: GZB Fam. de Wit; 2.
Instandhouding eredienst ;
3. Bijstand pastoraat

MAANDAG 25 MAART
Wijk 1: 19.30 uur: Vesper door Lorena Akse

[DINSDAG 26 MAART
Wijk 1: 19.30 uur: Vesper door Sjaak Mes

WOENSDAG 27 MAART
Wijk 1: 19.30 uur: Vesper door Martjan Snoek

[DONDERDAG 28 MAART, Witte donderdag
Wijk 1: 19.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen, Bediening Heilig Avondmaal

VRIJDAG 29 MAART - Goede Vrijdag

Wijk 2: 9.30 uur: Ds. J. van het Goor, Rijssen

Wijk 1: 18.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen

Wijk 2: 20.00 uur: Ds. D.J.W. Kok

Collecten: 1. Wijk 2- Spaans Evangelische Zending; 2. Instandhouding eredienst ;
3. Bijstand pastoraat

ZONDAG 31 MAART - Eerste Paasdag

Wijk 1:  9.00 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen

Wijk 2: 10.45 uur: Ds. D.J.W. Kok

Wijk 2: 18.30 uur: Ds. J.A. van den Berg, Sint Anthoniepolder

Collecten: 1. Diaconie; 2. Instandhouding eredienst ;
3. Wijk 2 -Studie en Leerstoelfonds GB

MAANDAG 1 APRIL - Tweede Paasdag

Wijk 2: 9.30 uur: Ds. D.J.W. Kok, Belijdenis des geloofs

Collecten: 1. Diaconie; 2. Instandhouding eredienst ;
3. Studie en Leerstoelfonds GB

ZONDAG 7 APRIL

Wijk 1: 9.00 uur: Ds. C.J. Rodenburg, Utrecht
Wijk 2: 10.30 uur: Ds. J.A.A. Geerts, Ridderkerk
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. D.J.W. Kok

Collecten: 1. Wijk 1: TWR Fam. Gelderblom, Wijk 2: GZB Fam. de Wit 2.
Instandhouding eredienst ;
3. Onderhoud kerk

VAN DE REDACTIE

De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 12 april. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk
vrijdag 5 april binnen te zijn. Let op! De algemene gemeenteberichten en de kopij voor wijk 1 bij ds.
F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk | @hervormdstolwijk.nl en de kopij voor wijk 2 bij Anneke Kok,
kerkklok02@gmail.com. De bezorging wordt geregeld door fam. Boele.

Graag inleveren als Worddocument in Times New Roman 11.
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COLLECTEN

Digitale collecte

Op de website www.hervormdstolwijk.nl vindt u in de rechterkolom een link naar de webpagina van
SKGeollect. Als u hierop klikt, ziet u een formulier waarbij u per collecte (anoniem) een gift kunt
geven. Het eindbedrag kunt u eenvoudig en veilig overmaken via iDeal.

KERKRENTMEESTERS

Vrijwillige bijdrage: Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73
Algemeen: Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl

Collectemunten bestellen en ophalen

Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 - 20.00 uur geopend in Rehoboth voor
het ophalen van de bestelde collectemunten. Bestellen kunt u op twee manieren doen:

1. Digitaal: Ga naar de webpagina www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten en klik op de
knop ‘Bestel uw collectemunten’.

2. Formulier: Neem het invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen
gelijk in ontvangst worden genomen.

KERKELIJK BUREAU
Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl

Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op
bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk:

- wijk 1: J. van Vliet

- wijk 2: A. Verdoold

CENTRALE DIACONIE
Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81
E-mail: collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl

Diaconaal nadenkertje
‘Mijn naaste is niet degene waar ik het meeste van houd of waar ik verliefd op ben, maar hij of zij die
mij het meeste nodig heeft.....’
Koningin Juliana,
(heeft geregeerd van 1948 tot 1980, overleden op 20 maart 2004)

Bedankt!

Namens de gezamenlijke diaconieén van de Kerken in Stolwijk willen wij u hartelijk bedanken voor het
doneren van uw boodschappen-pakketzegels bij de Plus de Jong Supermarkt.

Tevens zijn wij Plus de Jong erg dankbaar voor hun medewerking hieraan.

We hebben, mede dankzij u meer dan 85 pakketten kunnen uitdelen aan onze medemensen in Stolwijk
en omstreken. Ook zijn er nog pakketten afgeleverd bij de Voedselbank.

Dankbaar zijn wij, dat wij dit met u hebben kunnen realiseren.

Rokus van Herk & Ruth Oskam

Inzage jaarrekening 2023 Diaconie Hervormde Gemeente Stolwijk

In de vergadering van 14 maart jl. heeft het College van Diaken de jaarrekening 2023 voorlopig
vastgesteld.

Gelet op Ordinantie 11, artikel 6, van de Kerkorde is de samenvatting van deze jaarrekening in te zien
op de website van onze kerkelijke gemeente. Vanaf dinsdag 2 april aanstaande ligt de complete
jaarrekening inclusief de goedkeurende controleverklaring voor de gemeenteleden gedurende een week
ter inzage bij de penningmeester van de Diaconie, dhr. I. Mes. U kunt daartoe telefonisch een afspraak
maken.

Mocht u vragen of opmerkingen over deze jaarrekening hebben, dan kunt u die tot uiterlijk 9 april
aanstaande schriftelijk of per mail stellen aan het College van Diakenen, p.a. Achter de Kerk 7, 2821 AP
Stolwijk of collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl.
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Hierna zal de Algemene Kerkenraad de jaarrekening definitief vaststellen, hetgeen strekt tot decharge
van de diakenen inzake het door hen gevoerde beheer in 2023.

Inzameling oude metalen

Niet vergeten, die oud ijzercontainer bij dhr. Hans van Dam aan de Provinciale weg.

Oud ijzer en ook andere metalen zoals lood, koper, aluminium en RVS kunnen immers prima worden
hergebruikt. Let op: andere materialen geven kosten!

Al jarenlang steunen wij met de opbrengsten goede doelen.

Zoals in de vorige Kerkklokken uitvoerig toegelicht steunen we met de opbrengsten in het 1° kwartaal
2024 de ANBI erkende en in Woudenberg gevestigde Stichting Serve India,. Deze organisatie ziet
ongekende mogelijkheden om miljoenen mensen in dit land het Woord van God te brengen door
ondersteuning van mensen bij het leren lezen en schrijven. Zo kunnen mensen zelf het Woord van God
bestuderen en ontstaan levensvatbare kerken.

Een prachtig doel dat nog niet eerder als bestemming van de oud ijzeropbrengst is aangewezen.

Van harte aanbevolen.

DE KOSTER

Goudseweg 3 Stolwijk

Openingstijden:

woensdag: 9.30 - 12 uur;

donderdag: 9.30 - 12 uur en 13.30 - 16 uur;
vrijdag: 13.30 - 16 uur;

zaterdag: 9.30 uur - 12 uur

Voor meer info: 0182-343114

Nu te koop in De Koster: nieuwe collectie wenskaarten, waaronder o.a. Belijdenis- en Paaskaarten.
De opname die RTV-Krimpenerwaard van De Koster heeft gemaakt, is te bekijken op YouTube:
YouTube/ RTV Krimpenerwaard/De Koster.

Voor april staan, bij leven en welzijn, de volgende activiteiten gepland:

Woensdag 10 april van 10 uur tot 12 uur Digitaal Café Stolwijk, georganiseerd door Welzijn
Krimpenerwaard (gratis hulp bij tablet, laptop en chromebook).

Zaterdag 13 april van 9.30 uur tot 11 uur Repaircafé (gratis reparatie van kleine huishoudelijke
apparaten, klokken en speelgoed).

Zaterdag 20 april van 9.30 uur tot 11 uur Kledingrepair (gratis hulp bij kleine kledingreparaties).

ALGEMENE BERICHTEN
Website: www.hervormdstolwijk.nl
Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439
Mailadres Algemene Kerkenraad: Scriba-at@hervormdstolwijk.nl
Hervormd Centrum Rehoboth: Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk
Tel: 341787, b.g.g. 342363
Mail: reserveringrehoboth@gmail.com

RTV KRIMPENERWAARD

De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere
zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken. Via de website
www.rtvkrimpenerwaard.nl kunt u via ‘vitzending gemist’ de uitzending terug luisteren. RTV
Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de
Rekam.
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WIJKGEMEENTE 1

Predikant: ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl
Scriba: Herjan Kelder, scribawijk 1 @hervormdstolwijk.nl

Info: infowijk 1 @hervormdstolwijk.nl

App: HG Stolwijk 1

CD’s van de dienst: fam. A.C. de Mik

Bij de diensten

Rondom Pasen zijn er veel bijeenkomsten. Juist Pasen is namelijk het hoogtepunt van het kerkelijk jaar
en dat willen we dan ook vieren.

Zondag 24 maart, Palmzondag, willen we luisteren naar de Heer als Hij het heeft over de wijnstok in
Johannes 15.

Maandag 25 maart is er ’s avonds een vesperdienst. Lorena Akse zal deze dienst verzorgen

Dinsdag 26 maart is er ’s avonds weer een vesperdienst. Dan zal Sjaak Mes de dienst verzorgen
Woensdag 27 maart is de derde vesperdienst. Martjan Snoek hoopt dan de dienst te leiden.

Donderdag 28 maart vieren wij ’s avonds Heilig Avondmaal. Dat staan we in het bijzonder erbij stil dat
in de Stille Week op die avond de Heer het Avondmaal instelde als aankondiging van Zijn lijden en
sterven. Wij luisteren dan naar het hogepriesterlijke gebed uit Johannes 17.

Vrijdag 29 maart is het Goede Vrijdag. Dan komen we bijeen om het sterven van de Heer te gedenken.
Dan luisteren we naar Johannes 19.

Zondag 31 maart mogen we het uitjubelen dat de Heer waarlijk is opgestaan. We lezen dan Johannes 20
en willen vooral de Heer de lof toezingen.

Zondag 7 april hoopt ds. C. J. Rodenburg uit Utrecht in ons midden voor te gaan. Ongetwijfeld een
dienst waarin hij het Woord in al zijn rijkdom zal laten opengaan.

Kerkenraad

Als Kerkenraad hebben wij afgelopen dinsdag 12 maart vergaderd. Een prettige vergadering die
voorspoedig verliep. Om fijne en minder fijne redenen waren enkele personen afwezig, maar alsnog
waren we met twaalf personen. Een mooi (en symbolisch) aantal.

De vergadering werd geopend door Bas Qualm die ons liet nadenken over taken die wij/gemeenteleden
doen in de gemeente. Belangrijk werk waarvan je misschien bij jezelf kunt afvragen of je daarvoor wel
de juiste persoon bent. Dit zien lezen we op verschillende plaatsen ook terug in de bijbel. We mogen
daarbij weten dat God niet de bekwamen roept, maar hij bekwaamt die Hij heeft geroepen.

Een groot deel van de vergadering stond in het teken van ‘Veilig Kerk Zijn’. Hoe gaan wij om met
grensoverschrijdend gedrag, of beter nog hoe voorkomen we dat? Pesten, machtsmisbruik en seksuele
intimidatie. Speciaal daarvoor schoven onze twee vertrouwenspersonen aan: Piet de Mik en Ria
Graveland. Zij stelde ons goede vragen en gaven waardevolle adviezen. We hebben een stappenplan
waarin staat hoe we aan de onderwerp werken dit jaar, met onder andere gedragscodes en
aanstellingsbeleid.

Het is een drukke periode. We hebben veel speciale diensten gehad en aankomend. We kijken uit naar
Pasen. Speciale dank aan iedereen die zich in deze periode (extra) inzet. Gemeenteleden met muzikale
talenten, praktische hulp zoals de technische zaken, het jeugdwerk en allen anderen die helpen. Onze
waardering is groot!

Onze volgende vergadering is op dinsdag 9 april. Daarin zullen we bespreken wat de uitkomsten zijn
van de gemeenteavond van woensdag 20 maart. Bent u/jij hier ook mij?

Tot dan!

Met liefdevolle groet,

Karel Slangen

Geloofstraining
Maandag 25 maart is de laatste geloofstraining van dit seizoen. We willen om 19.00 uur beginnen met
een ontspannen moment en om 19.30 uur aansluiten bij het vesper.
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Ten slotte

Goede Vrijdag en Pasen komen er aan. dagen, die het hoogtepunt van het kerkelijk jaar zijn. Maar niet
alleen van het kerkelijk jaar, maar ook van ons geloofsleven als het goed is. Goede Vrijdag, waarop de
Heer stierf voor onze zonden. Anders hadden wij nooit kunnen leven voor en bij God. En Pasen als de
Heer uit het graf opstaat. Teken dat Hij de dood heeft overwonnen en dat wij in die overwinning mogen
leven. Dan zijn dit dagen van verstilling over de liefde van de Heer tot Zijn dood toe en dagen van het
uitbarsten in de lof op de Opgestane. Die beide zaken, verstilling en lofzang wens ik u toe. Ontvang een
hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo. Weet dat de Heer nabij is.

Uw ds. Frank van Veldhuizen

Agenda

Zondag 24 maart

Organist: Rob van Esseveldt

Creche: Lisa Hogendoorn, Josine Bogaard en Kristel de Vries
KND: OB: Robert en Marc Jan, MB: Rachel, BB: kerk

Zondag 24 maart, 19.45 uur: Stay Solid

Maandag 25 maart, 19.00 uur: Geloofstraining

Maandag 25 maart, 19.30 uur: Vesper

Dinsdag 26 maart, 19.30 uur: Vesper

Woensdag 27 maart, 19.30 uur: Vesper

Donderdag 28 maart, 19.30 uur: Witte Donderdagviering met Heilig Avondmaal
Vrijdag 29 maart, 18.45 uur: Goede Vrijdag viering

Zondag 31 maart

Organist: Marco Vos

Créche: Sanne van Dam, Angelique Lorsé en Hannah de Jong
KND: OB: Mattie en Isabelle, MB: Marielle, BB: Hester

Woensdag 3 april, 19.30 uur: Bidstond
Vrijdag 5 april, 19.30 uur: Break free

Zondag 7 april

Organist: Rob van Esseveldt

Créche: Reina Noordegraaf, Dorieke van Stralen en Leonore Uittenbogaard
KND: OB: Rachel en Esmee, MB: Naomi, BB: kerk

Dinsdag 9 april, 19.45 uur: Kerkenraadsvergadering
Donderdag 11 april: 10.00 uvur: Inloopochtend
Vrijdag 12 april tot zondag 14 april: jeugdweekend

WIJKGEMEENTE 2

Predikant: Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl
Bijstand: Ds. J. van Dijk

Scriba: A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl

CD’s kerkdienst: Henk Fredrikze

VOORZANG:

24 mrt vm: Ps. 84:2 nm: Ps. 80:11

29 mrt vm: Ps. 91:1 nm: Ps. 85:3

31 mrt nm: Ps. 33:10

1 apr. vm: Ps. 25:7

7 apr. vm: Ps. 87:4 nm: Ps. 86:6
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UIT DE PASTORIE

Zieken:

We denken aan gemeenteleden die (ernstig) ziek zijn, onderzoeken of behandelingen ondergaan, of die
met andere zorgen te maken hebben. ‘De HEERE betoont Zijn welbehagen aan hen, die need rig naar
Hem vragen, Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden en door Zijn hand zich laten leiden’. (Psalm 147:6a,
berijmd)

Catechese:

Op maandag 18 maart is er voor de laatste keer dit seizoen catechese gegeven. We bedanken alle
catechisanten voor hun betrokkenheid! We hopen en bidden dat hetgeen besproken werd tot zegen zal
zijn. Graag ontmoeten we jullie weer in het nieuwe seizoen. Het is elke keer weer bijzonder dat zoveel
jongeren uit onze gemeente de catechese trouw bezoeken en serieus meedoen. De Bijbel gaat open en
we trekken lijnen naar het dagelijks leven. Soms zijn er hele tere momenten waarop de harten open
gaan. De HEERE gaat door met Zijn werk!

Openbare Geloofsbelijdenis:
Sinds het begin van het winterseizoen komen er catechisanten bij elkaar op de belijdeniscatechese. Het
seizoen verliep snel en we zien terug op goede en gezegende bijeenkomsten. We zijn dankbaar voor de
openheid en de goede toonzetting waarin de avonden mochten verlopen. Veel verschillende
onderwerpen aangaande de geloofsleer zijn met elkaar besproken. Juist bij de belijdeniscatechese blijkt
sterk: levenslang leren. De tijd van de openbare geloofsbelijdenis nadert. Het gaat om de volgende
(doop)leden:

1) Tamara Bogaard

2) Erik van den Broek

3) Wilco van Ee

4) Lenneke van Ee — van der Wenden

5) Daan Hertog

6) Anton van den Heuvel

7) Judith van Meijeren

8) Jaap Jan Pas

9) Hanna Pas - Bremmer

10) Marc Plug

11) Rosalie Schep

Ook zal de Heilige Doop bediend worden aan Wilco van Ee. We zijn dankbaar en verwonderd dat de
Heere ook hem, na zijn zus Kimberly, het verlangen heeft gegeven om belijdenis van het geloof af te
leggen en gedoopt te worden. Wij bevelen deze jonge mensen aan in uw en jouw voorbede. Tegelijk is
het goed om met hen mee te leven door middel van een kaart. De belijdenisdienst staat voor maandag 01
april (Tweede Paasdag) gepland. De aannemingsavond zal gehouden worden op maandag 25 maart om
19.45uur in Rehoboth. De Heere is goed! Hij geve Zijn zegen over deze avond en de belijdenisdienst!
Eventuele bezwaren tegen belijdenis en/of wandel kunnen tot en met vrijdag 23 maart worden ingediend
bij de scriba van de kerkenraad dhr. A. Plug. We wensen de aanstaande belijdende leden een gezegende
voorbereiding toe op hun belijdenisdienst en op de aannemingsavond. Laat er een biddende en
meelevende gemeente om hen heen mogen staan.

Bijbelkring:

De Bijbelkring komt dit seizoen voor de laatste keer bij elkaar op donderdagavond 04 april om 19.45
uur in Rehoboth. U en jij bent van harte welkom om deel te nemen aan deze kring! Het is leerzaam en
verrijkend om in de onderlinge ontmoeting lijnen vanuit de Schrift te trekken naar ons dagelijks en
persoonlijk leven. We behandelen dit seizoen het boekje van de Artiosreeks uit het NT. De Mensenzoon,
Die dient. Deze avond staan wij stil bij hoofdstuk 7 én 8 (Markus 14: 10-11 en 66-72 en Markus 15: 42-
47 en Markus 16: 1-8)

Tenslotte:

De Heere Jezus is de Via Dolorosa gegaan. De lijdensweg die uitliep op het kruis van Golgotha. Hij
ging gebukt onder de zware last van de zonden. Uw zonden, jouw verkeerde daden nam Hij mee naar
het kruis. Hij leed, ging letterlijk ten onder aan de schuld die wij hebben veroorzaakt. Hij, Die Zelf God



was, werd van God verlaten. Wie een blik werpt op dat kruis, op de stervende Christus, moet wel
beseffen dat hier zich een wonder voltrekt. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. U laat toch
niet deze Heiland tevergeefs lijden? Hij heeft de schuld betaald. Schuil achter dat kruis en u bent

verlost. We zien uit naar de belijdenisdienst op Tweede Paasdag! Van harte bidden we elkaar een
gezegende Goede Vrijdag en Pasen toe.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. D.J.W. Kok

VAN DE DIACONIE

Collecte van 24 Maart en 7 April is voor de Fam. De Wit

Zij zijn in 2018 uitgezonden uit Gouda via de GZB naar Schwerin in Noord - Oost Duitsland. Schwerin
Lankow is een wijk getroffen door eenzaamheid, armoede en uitzichtloosheid. De kerk speelt vrijwel
geen rol van betekenis en voor velen is het Evangelie compleet onbekend. Ze zoeken naar manieren om
mensen bij elkaar te brengen en het Evangelie in woord en daad te verkondigen, op een manier die bij
de wijk en cultuur past. Eén van deze manieren is het organiseren van een kinderclub. Laten we voor
hen bidden dat ook dit werk gezegend zal worden.

Collecte 29 maart; Spaans Evangelische Zending

Sinds de oprichting in 1952 is de Spaanse Evangelische Zending actief in Spaanstalige landen zoals in
Cuba. Theologische lectuur is in Cuba bijna nergens te koop en bovendien veel te duur voor de
gemiddelde Cubaan. De SEZ onderhoudt contact met honderden predikanten en theologiestudenten uit
het communistische land. De Cubanen geven zelf aan welke boeken zij goed kunnen gebruiken. Ze
sturen ook een bericht naar de SEZ wanneer een boek aangekomen is. We bevelen deze collecte van
harte bij u aan.

KRINGEN EN VERENIGINGEN

Ouderenbijbelkring

DV woensdag 10 april in Rehoboth houden we de laatste Bijbelkring van dit seizoen. De inloop is om
9.30 uur en we beginnen om 10.00 uur. Ik kies dit keer voor een Bijbelstudie over 2 Timotheliis 4 vers 6-
8. Dat past volgens mij goed bij de afsluiting over de geestelijke wapenrusting. Lees het thuis vast een
keer door. We hopen en bidden ook nu weer om een gezegende ontmoeting rond het Woord van

God! Ds. J. van Dijk

Vrouwenkring '"Debora"

Donderdag 11 april is de laatste avond van het seizoen, wij willen ter afsluiting een broodmaaltijd
houden, deze maaltijd begint om 18.00 uur in Rehoboth, de kosten hiervoor zijn 6 euro. Opgeven
hiervoor kan bij Erna Burggraaf.

Welkom. Groeten van het bestuur.

OPPAS
24-mrt Beneden Linda Verdoold Lotte Mes + Anna-Rosa Zwiers
Boven Marianne de Pater Joost Dekker + Joas de Jong
29-mrt Beneden Bianca Driessen Jara Both + Julia Dekker
Boven Lianne Gelderblom Harm Hulst + Nick Uittenboogaard
31-mrt Beneden Christa de Jong Anna Zuidbroek + Heilike Weerheim
Boven Marleen Verburg Sem Gommer + Roeland Zwiers
l-apr Beneden Cora van Eijk Jaqueline Kool + Imke de Pater
Boven Barbera de Leeuw Lucas van Wijngaarden + Rens de Pater
7-apr Beneden Julia Wanders Marlies Weerheim + Tessa Uittenbogaard
Boven Gea Verhoef Sarah de Jong + Lieke van Dam
14-apr Beneden Hilda van den Broek  Lisa Dekker + Anne-Ruth Kok
Boven Marieke van Alphen  Luuk Verhoef + Lennart Weerheim
AGENDA
70 24 mrt 1430 uur Zondagsschool "Benjamin", afsluitmiddag in de kerk
ma 25 mrt 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
di 26 mrt 19.00 uur Tienerclub "TOV"
di 26 mrt Huisbijbelkring
wo 27 mrt 19.00 wuur Jeugdclub "Het Anker" 1 +2



do 04 apr. 19.45 uur Bijbelkring

zo 07 apr. Jeugdvereniging "De Parel"

ma 08 apr. 19.15 uur Bijbelclub Gemiva

di 09 apr. 19.00 uur Tienerclub "TOV"

di 09 apr. 20.00 uur Pluskring

wo 10 apr. 10.00 uur Ouderenbijbelkring

wo 10 apr. 19.45 uur Vrouwenvereniging "De Christenvrouw"

do 11 apr. 19.45 uur Vrouwenkring "Debora"

vr 12 apr. Jeugdclub "Het Anker" 1 + 2, strandwandelen

ZORG VOOR ELKAAR

Voor iedereen die even wat
extra hulp nodig heeft.

Diaconie Wijk 2
Aris van Dam (06-28901658) en Anneke de Vries (06-10032691)
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